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ETIQUETTE

Eten met mes en vork

Het grote aanbod aan fastfood tast de
culinaire etiquette volgens Nathalie
ook aan. “Eten aan tafel is vandaag
niet meer vanzelfsprekend. Je kan
overal eten: op straat, in de zetel
voor de televisie, al wandelend. Een
maaltijd nuttigen met mes en vork is
een basishouding en die mag je niet
vergeten. Sommige mensen zwaaien
met hun bestek, likken hun mes of
vingers af ... Dit zijn impulsieve ge-
woontes die ervoor zorgen dat eti-
quette vervaagt. [k erger me hier wel
aan. Als je samen tafelt, moet je er
ook op letten hoe snel je tafelgenoot
eet, van alles proeven en mag je de
gastvrouw niet in verlegenheid bren-
gen. Zo wordt het samen tafelen leu-
ker”, verklaart Nathalie.

Koken is hip

Koken en lekker eten zijn opnieuw in
de mode. “Er zijn enorm veel kook-
programma’s en kookboeken op de
markt. Daardoor wordt etiquette op-
nieuw belangrijk. Wanneer iemand
lekker kookt, de tafel mooi dekt en
de gasten hartelijk ontvangt, dan is
het enorm jammer als de gasten dit
niet naar waarde schatten. Etiquette
hangt voor mij samen met koken en
genieten”, vindt Nathalie.

Meer informatie:

wwwladiesandgentlemenbe

KEVIN STRUBBE:
ETIQUETTE IS HIP

Als er één man het klappen van de
etiquettezweep kent, dan is het wel
Kevin Strubbe. Zijn cv is een opsom-
ming van verantwoordelijke functies
in de horeca en het uitbaten van eigen
restaurants. In een vorig leven was hij
zelfs de persoonlijke butler van kroon-
prins Filip. Momenteel adviseert hij
horecazaken en geeft hij voordrach-
ten en workshops in etiquette. Kevin
Strubbe is gepassioneerd door goede
omgangsvormen en wil het oubollige
imago ervan doorbreken.

“Er ligt nog
te veel stof op
etiquette”

Kevin Strubbe

Ouderwetse regeltjes?

“Etiquette wordt vaak geassocieerd met
ouderwetse gewoontes. Er ligt daar nog
steeds veel stof op. Ik wil het toegan-
kelijker maken voor de jeugd. Goede
manieren en gedragsregels zijn echt
niet enkel bestemd voor veertigplussers.
Daarom gaf ik mijn eerste boek de titel
‘Etiquette is hip’. Wellevendheid en hof-
felijkheid zorgen ervoor dat samenleven
gemakkelijker is”, verklaart Kevin. “Jon-
ge ouders zoeken opnieuw een houvast
in beleefdheidsregels. Het is zoals de
verkeersregels: ken je ze niet, dan kan je

botsen met een andere auto. Als je de
etiquetteregels niet kent, kan je botsen
met andere mensen.”

Zakenlunch

Kevin is er heilig van overtuigd dat pro-
gramma’s zoals Komen Eten aantonen
dat er nood is aan etiquette. “Som-
mige mensen weten niet eens of het
mes links of rechts van het bord moet
liggen. Dat is echt basiskennis”, vindt
Kevin. “Bedrijven zien ook in dat be-
leefdheidsregels een zakendeal kunnen
beinvloeden. Wanneer je een zaken-
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lunch hebt, of je nu een advocaat of
stofzuigerverkoper bent, maak je het
best een goede indruk op je tafelge-
noot. Boeren, blazen, je telefoon drie
maal opnemen, zijn zaken die een
zakendeal kunnen beinviloeden.”

Nieuwe beleefdheid

Kevin legt uit dat regels er zijn om ons
het leven gemakkelijker te maken. “Er
7t altijd een goede reden achter een
etiquetteregel. We eten kip of ribbe-
tjes met onze linkerhand, want met de
andere hand groeten we mensen, ge-
ven we eten door, betalen we ... Maar
niet overal gelden dezelfde regels. In
India eten ze bepaalde zaken ook met
één hand, maar met de rechterhand.
De linkerhand beschouwen ze daar als
onrein. Je moet het bijvoorbeeld niet
onbeschoft vinden dat in Frankrijk een
ober je bord onmiddellijk na het eten
wegneemt. Dat is daar de gewoonte.
Mijn derde boek heet ‘Moderne tafel-
etiquette’. Etiquette evolueert immers
voortdurend. De opkomst van smart-
phones, Facebook ... zorgt ervoor dat
er nieuwe beleefdheidsregels ontstaan.
We moeten daar op een goede manier
mee omgaan’, aldus Kevin Strubbe.

Meer informatie: www culiconsultingbe

WOUTER BAGIN:

EEN BUTLER IS HET
VISITEKAARTJE VAN DE FAMILIE
Een butler - of kamerheer - is het
hoofd van de huishouding van een rijke
familie. Een uitstervend beroep? Niet
echt: de Butlerschool in Valkenburg,
vlakbij Maastricht, kent een groot suc-
ces. Acht weken lang leiden gediplo-
meerde butlers de studenten in Kasteel
QOost op om de allerrijksten onder ons
een onberispelijke dienstverlening te
geven. “Een butler is het visitekaartje
van de familie. Je vertegenwoordigt
hen op elk moment van de dag. Het is
dus enorm belangrijk om op de hoogte
te zijn van de etiquette”, aldus Wouter
Bagin, interim hoofdbutler van de
Butlerschool.

Wat leer je tijdens een opleiding?
“De studenten leren hoe je een tafel op
koninklijke wijze dekt, hoe je de gas-
ten bedient, wat de belangrijkste tech-
nieken zijn om de krant te strijken en
schoenen te poetsen ... Een butler is
in feite een manager: hij werft ander
personeel aan, plant de vakanties, be-
heert de domeinen. Managementvaar-
digheden zijn dus heel belangrijk. We
leiden ze ook op in kunst en ambach-
ten: zo leren de studenten bij Greve, de
bekendste schoenenmaker van Neder-
land, hoe schoenen worden gemaakt.
Een butler moet zijn baas kunnen ver-
gezellen naar vijfsterrenhotels. Ze stu-
deren welke champagnes en wijnen er
zijn en bij welke gerechten ze passen.
De leerlingen moeten weten hoeveel
tijd een privéjet nodig heeft om ver-
trekkensklaar te zijn ..."

Wat is de voornaamste taak van
een butler?

“Wij staan in voor het vermaak van de
gasten, maar op een heel subtiele ma-
nier. Een butler legt geen contact met
de gasten. Hij kijkt voortdurend of ie-
mand iets tekort komt, is heel attent en
zorgt ervoor dat de verwachtingen van

DE BUTLERSCHOOL IN VALKENBURG
Studenten uit de hele wereld volgen hier een opleiding tot butler.
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zijn baas worden _oveitﬁffen. Die moet’
verrast zijn door een diner. Een butler is
bovendien van alles op de hoogte.”

Waarom wilde jij butler worden?
“Ik werkte hiervoor in hotels en miste
een zekere dienstverlening. De men-
sen een goede service geven, vind ik
enorm interessant. Daarom volgde

ik deze opleiding. Nu werk ik op de
butlerschool als interim hoofdbutler en
als butler voor de CEO van de butler-
school. Die vertegenwoorﬁig ik inter-
nationaal want de butlerschool is geen
Nederlandse school. We hebben leer-
lingen uit Nieuw-Zeeland, Canada, de
Verenigde Staten, het Verenigd Konink-
rijk, Nederland, Belgié, Duitsland ..."

Wat zijn volgens jou de belangrijk-
ste tafelmanieren?

“De basis tafelmanieren zijn heel be-
langrijk. Je legt geen handen of ellebo-
gen op tafel, je zit rechtop en je eet met
je mond dicht. De basis moet een ge-
woonte worden. Hier leren de studen-
ten zeer algemene etiquette want het
klantenbestand van de school is heel
erg ruim. Ze moeten overal in de we-
reld aan de slag kunnen.”




